
POST UIT CHINA 

 Een geschiedenis van doorleefd geloof met een 

verrassende actualiteit. 

De jonge Lazarist Frans Schraven kiest voor een leven als 

missionaris in China. Een radicale keuze, die ook de 

Nederlandse Lazaristen Antoon Geerts en Gerard Wouters 

maken. 

Als Frans op 31 augustus 1899 in Marseille op de boot 

stapt, neemt hij je mee naar het China van toen. Hij laat je 

zien aan welke moeilijkheden en gevaren de 

missionarissen en de Chinezen het hoofd moeten bieden. 

Tijdens de Japanse bezetting van China in 1937 wordt 

Frans, dan bisschop, opnieuw voor een radicale keuze 

gesteld. Vanwege zijn beslissing wordt hij, samen met acht 

andere Europeanen, vermoord.  

Het motief voor de moord lees je in dit historisch authentieke stripverhaal. 

De Belgische striptekenaar Geert de Sutter ontving al eerder onderscheidingen voor zijn 

voortreffelijke tekenaarschap. In dit stripboek toont hij opnieuw zijn grote kunstzinnige  

bekwaamheid. 

Een lezer reageerde:  ‘Ik heb het stripverhaal verslonden als een dramatisch gebeuren’. 

Het stripboek is een uitgave van de Mgr. Schraven Stichting en verscheen in vier talen:  Nederlands, 

Frans,  Engels en Duits. Andere vertalingen zijn in voorbereiding. 

Het kost 12 euro (inclusief porto 15 euro) en is te bestellen bij de Mgr. Schraven  Stichting: 

info@mgrschraven.nl 

Ook is het verkrijgbaar bij het Carolushuis te Roermond,  

het Missiehuis van de Lazaristen te Panningen (zelf af te halen),  

de Primarkt in Broekhuizen (af te halen),  

de boekwinkel van de Trappistenabdij te Tilburg, 

de Stripboekenwinkel ‘Blunder’, Oudegracht  203 (Tolsteegzijde), Utrecht, 

Boekwinkel ‘Galerie’ van de Trappistenabdij Achelse Kluis in Valkenswaard per e-mail: 

galerie@achelsekluis.org .   

Voor België geldt dit adres ook als verzendadres. 

Hebt u suggesties hoe we het stripboek verder nog kunnen promoten? We houden ons 

aanbevolen! 

EEN MOOI CADEAU VOOR SINTERKLAAS OF KERSTMIS. 

 


