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Het grafische verhaal van de heilige Jean-Gabriel Perboyre

Dit is het verhaal van de Lazaristenheilige die in China vermoord is. Toelichting van Jan Haen 
C.Ss.R.: 'Kunst is de taal van de ziel'. Dat weet ik uit ervaring. Nu ik niet meer grote 
schilderprojecten zoals de Bisschop Schraven en Gezellen in de Herdenkingskapel in 
Broekhuizenvorst kan uitvoeren, maak ik grafische verhalen. Het eerste was de Bijbel (“het 
Verhaal Getekend"). Toen volgde er een over de Heilige Corona. Dit inspireerde Vincent 
Hermans mij uit te nodigen om aan de Heilige Jean-Gabriel Perbroye te denken. Dat is gelukt 
dankzij de geweldige medewerking van Vincent en Marja die ervoor zorgden dat inhoud en 
taal goed uit de pen zouden komen. Het resultaat ligt hier voor jullie. Jan Haen C.Ss.R.
lees verder

De link naar  het verhaal: https://lazaristen.com/images/downloads/heilige-voorspreker-in-
coronatijd-jean-gabriel-perboyre.pdf

‘ Ik geef je een roosje mijn roosje …..  mijn roosje …’
Wie weet het nog het liedje uit de jaren zeventig van Conny VandenBos: “Ik geef je een 
roosje, m’n Roosje. Ik geef je een roos elke dag. 
Een roos geeft je iets speciaal, de dieprode kleur, waar veel mee te zeggen is of zingen 
natuurlijk. De roos is de koningin der bloemen. Zoveel verschillende bloemvormen en 
kleurschakeringen als geen enkele andere plantenfamilie.  

De aanleiding van deze ode aan de roos is dat juni de rozenmaand is en dat op 26 juni 2021 het vijf 
jaar geleden is dat de Mgr. Schravenroos werd gedoopt. De Mgr. Schraven Stichting is blij dat de roos 
naar bisschop Frans Schraven is genoemd. De Chinese aartsbisschop Mgr. Savio Hon heeft bij de doop 
van deze roos ook het 10 km lange Schravenpad ingezegend.  De Mgr. Schravenroos heeft een rode 
kleur, die verwijst naar het bloed  van de martelaren, Mgr. Schraven en zijn Gezellen. lees verder
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“Terug in de tijd” artikel van Wiel Bellemakers

In het informatieblad van de Lazaristen “De Kleine Compagnie” van april 2021, een mooi arti-
kel van Wiel Bellemakers “Terug in de tijd” Het betreft een afscheidslied dat de missionaris-
sen zongen bij hun reis naar China. Het lied werd vanaf 1852 tot 1960 gezongen tijdens de 
zendingsceremonie en afscheidsviering van de jonge missionarissen.

TERUG IN DE TIJD – WIEL BELLEMAKERS

Départ des missionaires Partez, hérauts de la bonne Nouvelle, Voici le jour appelé par vos 
voeux; Rien désormais n’enchaîne votre zèle, Partez, amis, que vous êtes heureux ! Oh ! 
qu’íls sont beaux vos pieds, missionnaires ! Nous les baisons avec un saint transport, Oh ! qu’ 
ils sont beaux sur ces lointaines terres Où règnent l’erreur et la mort. Partez, amis, adieu 
pour cette vie, Portez au loin le nom de notre Dieu; Nous retrouverons un jour dans la patrie, 
Adieu, frères, adieu. 

Vertrekt, herauten van het goede Nieuws; de dag van uw geloften is aangebroken. Niets 
weerhoudt voortaan uw ijver. Vertrekt, vrienden, en weest gelukkig! Oh! Hoe mooi zijn uw 
voeten, missionarissen! Wij kussen ze met heilige vervoering. Oh! Hoe mooi zijn ze in die 
verre landen waar angst en dood heersen. Vertrekt, vrienden; een vaarwel voor dit leven. 
Draagt de naam van onze God naar verre streken. We zullen elkaar eens in het vaderland 
terugzien. Vaarwel, broeders, vaarwel. lees verder

Het lied “Départ des missionaires” staat op de album “Sacré Gounod” uitgebracht op               
14 februari 2019. Gil Herbepin (organiste) et Bernard Boucheix (baryton)
Link naar het lied https://www.youtube.com/watch?v=8Sn0oe6WSNc

https://www.youtube.com/watch?v=8Sn0oe6WSNc
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07PBZQ765/ref=dm_ws_sp_ps_dp
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Josephina Bakhita, strijdster voor vrouwenrechten 

  Een interessant artikel over Josephina Bakhita, 
strijdster voor vrouwenrechten, na zelf slavin te zijn geweest. Het verhaal past goed in een 
van de hoofddoelstellingen van de Mgr. Schravenstichting: aandacht vragen voor het vraag-
stuk van geweld tegen vrouwen en tevens geld verwerven voor projecten in de strijd tegen 
geweld tegen vrouwen. lees verder

Kort nieuws …..

Het jaarverslag 2020 van de Mgr. Schravenstichting staat op haar website. 
https://www.mgrschraven.nl/nl/pdf/organisatie/jaarverslag-2020-mgr-schraven-
stichting.pdf

Uit de nieuwsbrief van Kerk in Nood van 25 maart 2021:  De katholieke kerk van het Heilig 
Hart in het Chinese Yining (Xinjiang), die de lokale autoriteiten in februari jongstleden wilden 
afbreken, staat er dankzij druk van buitenaf nog steeds. Niet verwoest, maar onbruikbaar. 
https://kerkinnood.nl/actueel/kerk-in-xinjiang-niet-verwoest-maar-onbruikbaar/

Straatnaam in Beeld: ‘Mgr. Schravenlaan’ Lottum, publicatie op 23 mei 2021 van nieuwsuit-
horstaandemaas.nl https://www.nieuwsuithorstaandemaas.nl/nieuws/america/straatnaam-
in-beeld-mgr-schravenlaan-lottum/

Het Prins Bernard CultuurFonds heeft onze aanvraag, voor subsidie om de website Mgr. 
Schraven Stichting te moderniseren, toegekend. Het fonds ondersteunt initiatieven die erf-
goedvrijwilligers in hun werk ondersteunen, projecten met een educatieve en digitale in-
steek. Wij zijn verheugd en willen een vernieuwde website nog dit jaar realiseren. 

Save the date
9 oktober 2021 pelgrimswandeling Mgr. Schravenpad, vanuit Lottum
10 oktober 2021 om 10.30 uur Herdenkingsdienst Mgr. Schraven en Gezellen,         
Broekhuizenvorst, - H.Mis, lunch, lezing - tot 14.30 uur
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