
Afsluiting 
 

Sinds onheuglijke tijden 
staat de hoop geschreven 
dat ooit grote woorden als 
‘verzoening-mensenrechten-vrede’ 
tot een nieuwe wereld worden 
eindelijk de echte. 
 
In naam van hen die vóór ons waren 
en omwille van wie na ons komen 
blijf die grote woorden dromen- 
laat de hoop niet varen. 
 

Gebed: 
Ontmoetingen (Ate Klomp) 

 
Vader in de hemel, 

dank u voor ontmoetingen die er toe doen, 
waarin we mensen tegenkomen die ons wezenlijk weten te raken. 

Mensen die op hun beurt ook geraakt worden. 
Wij bidden om zulke ontmoetingen, 
Waarin we plotseling in staat blijken 

om levende woorden te spreken en te ontvangen. 
Amen 

 
 
 

 
 
================================================================== 

Meer informatie over de mgr. Schraven Stichting: 
www.mgrschraven.nl 
 

Meer informatie over de pelgrimswandelingen van de 
Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden: www.spvlimburg.nl 

Zaterdag 12 oktober 2024 

mgr. Schraven pelgrimswandeling 
vanaf de Memorialkapel van Broekhuizenvorst via natuurgebied 
Schuitwater naar Lottum,  geboorteplaats van de lazarist, bisschop 
en martelaar Frans Schraven. Vandaar terug langs de Maas (event. 
via Arcen) naar Broekhuizenvorst. Een rondwandeling 10 kilometer. 
 

 

Frans Schraven (Lottum, 13 oktober 1873) werd lazarist en ging in 1899 als 
missionaris naar China. In 1921 werd hij bisschop. Op 9 oktober 1937 werd 
hij met acht gezellen op gruwelijke wijze vermoord door het Japanse leger, 
omdat hij weigerde vrouwelijke vluchtelingen, die in zijn  huis veiligheid 
zochten, als ‘troostmeisjes’ ter beschikking te stellen. 
 

Sinds 2012 is in de kerk van Broekhuizenvorst een gedenkkapel met o.a. 
schilderingen van de priester-kunstenaar Jan Haen, redemptorist, die de 
marteldood uitbeeldde van deze verdedigers van weerloze vrouwen. 
 

 
Welkom door Mia Janssen- Brouwer en Harry Schraven,  
bestuursleden van de Mgr. Schraven Stichting 
 
 
 



 

Vol hoop gaan we op weg, maken we deze 
pelgrimstocht. 

 

Inleving, begrip, respect, solidariteit tussen mensen is het perspectief van 
onze beschaving. Dat we leren denken vanuit anderen, met name vanuit 
die anderen die nietig zijn, bedreigd, op de vlucht, arm. Laten Mgr. 
Schraven en zijn gezellen ons inspireren. 
Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is die hoop 
broodnodig. Hopelijk kunnen we iets van onze hoop doorgeven aan 
mensen die hoop nodig hebben. Hoop voor hen die moeten vluchten 
voor geweld en onrecht. Hoop voor mensen die het hoofd niet goed 
boven water kunnen houden. Hoop voor mensen die zich zorgen maken 
over het klimaat. Hoop voor boeren. Hoop voor mensen die geloven in 
een maatschappij waar iedereen zich thuis kan voelen.  
 

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 

Wees niet bevreesd. Ga en vertrouw op de geest 
die je van angst zal bevrijden. 

 
Ga dan op weg en ontmoet op je weg medemensen. 
Geef aan eenieder al wat je jezelf toe zou wensen. 

Dan, onder ’t gaan, zul je de ander zien staan 
en overschrijd je je grenzen. 

 
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen. 

Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het licht, altijd je ogen gericht, 

Dat zal je kracht zijn voor morgen. 
 
 
 
 

 
Tweede bezinningsmoment 
 
Het ongelooflijke en het onmogelijke zijn mogelijk schreef Gerrit Krol en 
hij vond daarbij steun in een woord van H. Marsman: 
Ontgin waar niemand 
vruchtbaarheid vermoedt, elke woestijn heeft zijn wel; 
geloof onafgebroken: 
hier moet water zijn. 
 
Mensen die leven uit verwachting zien verder. 
Mensen die leven uit de liefde zien dieper. 
Mensen die leven uit het geloof zien anders in een ander licht. 
 
De grootste is de liefde 
 

Uit 1 Korintiërs 13 
Liefde houdt stand tegen alles: 
telkens weer gelooft zij, 
alles verdraagt zij, 
altijd opnieuw vol hoop. 
Nooit bezwijkt de liefde. 
 
Nu nog zien wij spiegelbeelden, 
raadselachtig, 
eenmaal staan wij oog in oog. 
 
Nu nog weet ik niet de helft, 
ooit, eenmaal, zal ik alles weten, 
zoals Hij alles weet van mij. 
 
Geloof en hoop en liefde 
zullen blijven, alle drie, 
maar de grootste is de liefde.  
 
 


